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Peter van den Burg 
 

Aaltje onder het kruis 
 

Aaltje is een getrouw aanhanger van de 
bevindelijk gereformeerde groepering der 
kruisgezinden. 
Het zijn de jaren 1830-1850, de roerige tijd 
van kerkelijke twisten en afscheidingen die 
samenvielen met crises in de landbouw, 
epidemieën en maatschappelijke onrust. 
In het IJsselland rond Kampen-Zwolle 
probeert Aaltje, boerin en moeder van een 
kinderrijk gezin zich staande te houden. Een 
moeizame strijd, te meer omdat Hendrik, 
haar man, nogal eens een borrel teveel 
drinkt en niets moet hebben van die ‘zware 
kerk’ van zijn vrouw. 
Misschien lijdt ze nog wel het meest onder 
de vrees, niet tot de uitverkorenen te 
behoren, maar verloren te gaan. 
Dan bereikt de cholera ook het kleine 
IJsselstadje Wilsum, waar Aaltje in die tijd 
woont… 
 

 


